Hetpad dat welkowm heet

Het lege pad verwelkomtje,

Met de geur van gras en kleine bloempjes,

Geplaveid met rijstvelden die nog altijd iets van je kindertijd in zich dragen,
En het aromavan een moederhand.
Wandel op je gemalk,

in vrede.

Je voeten raken de aarde intens.

Laat je niet afleiden door je gedachten,
Kom steeds weer terug naar dit pad alleen.
Dit pad is jouw goede vriendin.

Zij zal je alles geven,

haar stevigheid,

haar betrouwbaarheid,

en haar vrede.

- Thich Nhat Hanh uit het boek Meditatief Wandelen



